Wat je dwarszit, is zelden het probleem

Ethiek met open
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Er is altijd wel een wolkje aan de lucht. Soms flarden wolken
vluchtig voorbij. Soms pakken ze zich samen tot iets waar je
niet omheen kunt. En soms is er niets te zien, behalve het vage
gevoel dat er iets niet klopt. Alsof je moreel schurend schoeisel
draagt. Niet zichtbaar of dramatisch, maar ook niet te negeren.
Dit korte essay gaat over die frictie.
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Niet de schok van het evidente kwaad, maar het subtiele ongemak van alledaagse morele
dilemma’s. De keuzemomenten die ons niet uit elkaar trekken, maar wel ondermijnen als we
er niet naar luisteren. De ruis waaruit helderheid geboren kan worden, mits we weten hoe

te luisteren. Ik ga het niet hebben over de vele bekende tools zoals meditatie om dit aan te
kijken, maar over ‘moresprudentie’.

Morele frictie is geen symptoom

Wie ethiek zegt, denkt al snel aan ingewikkelde domeinen van goed, kwaad, gerechtigheid,
schuld en verantwoordelijkheid. Maar de meeste mensen komen daar in hun dagelijks leven
doorgaans geeneens aan toe. Tenzij er iets groots aan de hand is waardoor ze er niet om-
heen kunnen. Of als ze er doelbewust ruimte voor maken. Ethiek is niet altijd een kwestie van
principieel verzet. Soms is het gewoon zwijgen of iets zeggen als iemand over de grens gaat.
Meegaan met het team, terwijl je voelt dat het schuurt. Weten dat iemand wordt buitenge-
sloten, maar het gesprek uit de weg gaan. De kleine keuzes. De ongemakkelijke momenten.
Niet altijd omdat we niet weten wat goed is, maar omdat het goede vaak met meerdere
stemmen tegelijk spreekt. De grootste morele last zit zelden alleen in de daad zelf. Ze zit in
het na-trillen. In de gedachten die blijven terugkeren. In het weten dat je niet uitgelijnd was
met jezelf. Daar begint ethiek voor de meesten van ons. Niet in dogma’s, maar in wrijving.
Wat schuurt, vraagt om aandacht. Wat we negeren, groeit vaak scheef. Morele frictie is dus
geen symptoom van zwakte, maar van gevoeligheid. De mens die geen morele dilemma’s
ervaart, leeft vaak afgesneden van de eigen innerlijke wereld, of heeft zich zo geconditio-
neerd dat frictie niet eens meer doordringt tot het bewustzijn. Dat maakt morele wrijving
niet tot een probleem, maar tot een ingang. Een mogelijkheid.

Vertrouwd met het onaffe

In dat mistgebied van alledaagse frictie bevindt zich iets kostbaars, namelijk morespru-
dentie. Een term die het morele equivalent is van jurisprudentie. Waar rechtsgeleerden het
recht interpreteren, ontwikkelen moreel bekwame gidsen een gevoeligheid voor ethische
subtiliteiten. Moresprudentie is niet iets wat je leert uit een boek, hoewel er veel tools en
methodieken zijn die je kunnen ondersteunen. Het is iets wat groeit in de relatie met jezelf,
de ander en de situatie. Het is een praktijk. Geen systeem of formule. Wie moresprudentie
beoefent, ontwikkelt het vermogen om in grijze gebieden niet te viuchten in zwart-wit-
denken. Het is de kunst om in verwarring te blijven staan zonder jezelf te verliezen. Om het
ongemak te dragen zonder het direct te hoeven fixen. Moresprudentie vergt een combina-
tie van reflectie, ervaring, empathie en de moed om het ongemakkelijke niet te ontwijken.
Het vraagt dat we vertrouwd raken met het voorlopige, onaffe en zoekende. Dit maakt het

‘Morele frictie is geen symptoom van zwakte,

maar van gevoeligheid’
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een vorm van existentieel vakmanschap. Waar technische
vaardigheden gericht zijn op oplossen, is morele intelligen-
tie gericht op bevragen, verdiepen en belichamen.

Tussenruimte voor helderheid

Morele helderheid is vaak iets anders dan moreel gelijk. De
moderne cultuur heeft van ethiek een vorm van identi-
teitspolitiek gemaakt. Je bent goed of fout. Er is weinig
ruimte voor zoeken, twijfelen en zuchten. Moresprudentie
opent die ruimte opnieuw. Niet om vaag te worden, maar
om preciezer te worden dan goed of fout toelaat. In plaats
van de vraag wat het juiste is om te doen, focust mores-
prudentie zich op de vraag wat hier nou werkelijk ge-
beurt. En hoe we hier zijn gekomen. Het nodigt ons uit tot
uitstel van oordeel. Tot constructieve traagheid. Niet om

te blijven hangen, maar om precies te zien wat er speelt.
Jouw oordeel is pas waardevol als je de complexiteit hebt
doorgrond. Dat vraagt tijd. Het vraagt onderscheidings-
vermogen. Er is een verschil tussen morele aarzeling en be-
sluiteloosheid. Tussen gewetensvol zijn en jezelf verliezen
in twijfel. Moresprudentie is geen romantisering van het
niet-weten, maar een bewust kiezen voor een tussenruim-
te waar helderheid zich kan ontvouwen. In een cultuur die
snelheid en zekerheid vereert, is dat een daad van morele
moed.

Deliberatie als ritueel van menselijkheid

Wie dit herkent, weet ook dat praten helpt. Niet in de
vorm van overtuigen, maar in de vorm van deliberatie

(het gesprek of de dialoog). Constructief moreel overleg is
zeldzamer dan je denkt. Niet omdat het moeilijk is, maar
omdat we het ontwend zijn. We zijn geconditioneerd om
keuzes te rechtvaardigen. Om onszelf te beschermen. Om
te scoren. Maar deliberatie vraagt iets anders, name-

lijk openheid, precisie en taal. Het vraagt dat we onze
aannames bevragen. Dat we vertragen. Dat we de ander
niet gebruiken als echo, maar als spiegel. Vooral, dat we
onze innerlijke stem als spiegel inzetten. Het zijn niet de
antwoorden die ruimte geven, maar de vragen. Wat is

het in deze situatie dat je blijft bezighouden? Wat had

je willen zeggen, maar slikte je in? Wat zou je doen als je
helemaal vrij zou zijn? De antwoorden maken vaak iets los
van wat we al lang wisten, maar nooit hebben uitgespro-
ken. Morele deliberatie is niet alleen voor vergaderingen of
werksituaties. Het is ook iets dat je met een vriend, gelief-
de of filosoof kunt voeren. Het is een manier van samenzijn
waarbij de ander niet een therapeut of goeroe hoeft te
zijn, maar een medezoekende. Deliberatie is een ritueel
van menselijkheid. Een plek waar de ziel kan ademen. En

Juist medezoekende zijn, is waarom ik hiervan houd. In de
hogebewustzijnsgemeenschap zijn er immers teveel men-
sen die zich met de psyche van de ander bemoeien. Terwijl
ze dat niet moeten doen.

Externe kwestie met een interne
onderstroom

Een moreel dilemma staat zelden op zichzelf, maar leunt
op de eigen wortels, opvoeding, overtuigingen en oude
loyaliteiten. Wie echt de diepte in wil, moet bereid zijn de
eigen binnenwereld als bron van het dilemma te erkennen.
Wat drijft jou werkelijk? Waarom is dit specifiek zo moeilijk
voor jou? Welke patronen keren steeds terug in je leven?
Vaak blijkt dat wat op het eerste gezicht een externe
kwestie lijkt, een interne onderstroom heeft. Bijvoorbeeld:
mijn collega overrulet me steeds. Met als interne onder-
stroom: ik voel me onzichtbaar en dat herken ik van vroe-
ger. Dan verandert de vraag van wat moet ik doen naar
wat wil hier in mij gezien worden? En wat zijn de opties?
Zelfonderzoek is geen luxe, maar een noodzaak voor wie
zijn morele kompas wil kunnen volgen door de tijd heen.
Patronen die zich blijven herhalen zijn zelden toeval. Ze
zijn de terugkerende roep om bewustzijn. Een uitnodiging
om verantwoordelijkheid te nemen. Niet in de zin van
schuld, maar in de zin van aanwezigheid.

‘Wat zou je doen als je

radicaal eerljjk was?’

Zelfkennis als toegangspoort tot ethisch
leven

Hier komen de filosofische gesprekken in beeld. Geen
therapie of coaching, maar een ruimte om te denken. Om
te voelen door te denken. Om je narratief of verhaal te
bevragen. Om jezelf intellectueel en existentieel serieus te
nemen. Veel mensen denken dat filosofie iets voor boeken
is. Maar het is ook een manier van aanwezig zijn bij je le-
ven. Het is de bereidheid om niet op zoek te gaan naar de
snelle uitweg, maar bij het knelpunt te blijven. Daar ligt de
sleutel. Het is echter niet per se een intellectuele oefening,
maar een taak in moed en helderheid. In het terugvinden
van wat je eigenlijk allang weet, maar wat begraven ligt
onder gewoonte, loyaliteit of schaamte. Zelfkennis is geen
doel op zich. Het is het fundament van morele helderheid.
Wie zichzelf kent, weet beter waar zijn grenzen liggen.
Wat werkelijk belangrijk is. Welke keuzes innerlijke reso-

‘In de hogebewustzijjnsgemeenschap zijn er veel mensen die

zich onterecht met de psyche van de ander bemoeien’
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‘Wie zichzelf kent, weet beter
waar zijn grenzen liggen en

wat werkel(jk belangrijk is’

nantie hebben. Het gaat hier niet om introspectie als
eindpunt, maar als toegangspoort tot ethisch leven.

Vrijheid in relatie tot

Velen beweren dat morele helderheid nooit in isolatie
ontstaat. Ik ben het daar niet mee eens. lk geloof niet dat
je jezelf pas recht kunt doen als je een ander kent. Jezelf
kennen kan wel degelijk zonder een ander die je spie-
gelt. Niet bij iedereen trouwens. Het enige is dat het om
relaties gaat in het leven. Daarin zit het paradoxale: we
willen anderen nodig hebben om tot autonome keuzes te
komen. Een autonomie die niet voortkomt uit verzet of af-
scheiding, maar uit bewustwording. Daarom geeft morele
deliberatie met anderen zoveel voldoening. In relaties,
organisaties en in de samenleving. De morele mens wil
graag een relationeel wezen zijn. Niet omdat hij afhanke-
lijk is, maar omdat hij zijn vrijheid realiseert in relatie tot
wat hij ontmoet. Er zijn maar weinig mensen die het liefst
als toeschouwer en denker op een onbewoond eiland
zitten. Daar ben ik één van. Maar ja, het leven... In deze
tijd van individualisering is de drang naar relationeel han-
delen revolutionairder dan je wellicht vermoedt. Moreel
volwassen worden door de ander niet uit de weg te gaan.
Niet alleen door de ander te begrijpen, maar ook door
geraakt te worden. Soms behoorlijk ongemakkelijk. Met
waarnemingskracht. Dat is ethiek met open zenuwbanen.
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In het menselijke zoeken

Morele helderheid begint niet met grote idealen. Het
begint bij jezelf. Bij wat je dwarszit. Bij dat kleine stem-
metje dat aangeeft dat er iets niet klopt. Neem dat
serieus. Niet door meteen te handelen, maar door te gaan
zitten. Alleen of met iemand die je vertrouwt. Stel vra-
gen. Vraag je af wat er werkelijk aan de hand is. Waarom
het je raakt. Wat je zou doen als je radicaal eerlijk was.
Beginnen betekent soms ook stoppen met compenseren.
Met pleasen. Met doorgaan alsof het wel weer overwaait.
Moresprudentie vraagt om vertraging. De bereidheid om
de storm te laten razen, zonder je innerlijke huis af te
breken. Daar, in die stilte, ontstaat iets wat geen quick fix
ooit kan bieden, namelijk inzicht. We leven in een tijd die
hard roept. Waar meningen wapens zijn geworden. Waar
nuance verdacht is. Juist daarom is het revolutionair om
zacht te zijn. Om de tijd te nemen. Om te denken, voelen
en luisteren. Om toe te geven dat je het nog niet weet,
maar wel wil begrijpen.

Morele helderheid is geen staat van zijn. Het is een weg
die begint bij iets dat schuurt. Dat fluistert. Dat blijft te-
rugkomen. Wie leert luisteren naar dat zachte ongemalk,
heeft de sleutel tot verandering in handen. Niet van de
wereld, maar van zichzelf. En dat is waar het altijd begint.
Misschien is dat het mooiste wat morele ontwikkeling ons
biedt: niet de zekerheid dat we het goed doen, maar het
vertrouwen dat we aanwezig zijn. Dat we waarnemen.
Dat we luisteren. En dat we in dat menselijke zoeken, iets
fundamenteels herstellen. Namelijk onze relatie tot ons-
zelf, tot elkaar en tot het leven zelf. °
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